


De Inham, dat zijn wij samen.

Mensen die geloven, de één meer, de ander anders. Mensen die de levende bouwstenen zijn van een kerk
waar iedereen er toe doet. Geinspireerd door de Bijbelse verhalen komen we samen om te vieren en delen we
zorgen en vreugde. We zoeken elkaar op voor een goed gesprek over geloof en levensvragen. Dat doen we ook
graag met andere kerken.

In De Inham doen we ‘alsof’. Stel je eens voor dat er al genoeg van Gods genade aanwezig is om er nu al van te
leven. Dat proberen we. Daarom staat er een deelkastje in de tuin en kun je plaats nemen op één van de
bankjes voor de kerk. Daarom is de kerk elke doordeweekse dag open voor een moment van stilte of gebed.

Daarom besteden we veel zorg en liefde aan de zondagse vieringen. Daarom delen we ons kerkgebouw met de
Eritrese kerk.

Hoopverlener
Geloven heeft iets van een experiment: zo zou het kunnen. Niet omdat we het beter weten, maar omdat we
ons druk maken om armoede en racisme. Daarom maken we ons sterk voor ecologische gerechtigheid en voor
een veilige kerk waar je niet aangekeken wordt op seksuele geaardheid.

En als het minder of niet goed lukt (het blijft tenslotte mensenwerk)?
Dan proberen we het opnieuw.

U krijgt deze brochure, omdat u ingeschreven staat bij De Inham. Als dit niet klopt, |
wilt u dat dan alstublieft doorgeven aan het Kerkelijk Bureau?
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Pleisterplaats voor de ziel

De Inham is een plek voor iedereen en een pleisterplaats voor de ziel. Juist in deze hectische tijd is stilte,
bezinning en verdieping nodig. En verbinding met God, verbinding met de schepping en verbinding met elkaar.
Zo willen wij kerk zijn. Want de kerk, dat zijn wij samen, alle generaties onder één dak.

We hopen dat ook u De Inham een warm hart toedraagt en in 2025 uw steentje wilt bijdragen. Als u het kunt
missen, stellen we een verhoging op prijs, zodat we de prijsstijgingen kunnen volgen en duurzaam financieel
gezond blijven.

Mogen we op uw trouwe en royale steun rekenen? Hartelijk dank!

Liesbeth de Jong, voorzitter (voorzitter@inham.net)
Martin Snaterse, predikant (martin.snaterse@inham.net)

Protestantse wijkgemeente De Inham
Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland

open op werkdagen: 11.00 - 12.00 uur
vieringen iedere zondag: 10.00 uur

T 033-4805125

www.inham.net

Kerkelijk Bureau PGHAN
Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland
kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl

Samen ontdekken viering

Wat ik leuk vond is bloemstukjes maken en snoepen van de meegebrachte dingen. De
soep leek mij lekker maar die kon ik jammer genoeg niet proeven.

En het was gezellig omdat er een gezellige sfeer was en het was ook gezellig omdat ik leuk
met Nora en Jolina speelde. Mila (8 jaar)




Familie Spijker

Hans, Agnes en Casper Spijker komen graag in De Inham. Hans groeide op in de Rooms-
Katholieke Kerk, Agnes in Hervormd Bunschoten. Hans: “We wilden kiezen voor één kerk.
Toen we in Hoogland kwamen wonen, voelden we ons meteen thuis in De Inham. Dat heeft
mijn geloof erg veranderd. Als kind was God voor mij een grote tovenaar die alles kon. Nu
denk ik: God geeft ons gereed-
schap. Met je hart, hoofd en

handen moet je zelf aan de
g .
. /Sy

slag.”

Agnes: “Ook mijn
beeld van God is
erg veranderd.
Eerst was Hij een God die

boven me staat en die vertelt
wat je moet doen. Nu is het:

Hij is bij me en zorgt voor me.”

Voor Casper is De Inham van jongs af
aan zijn kerkelijk thuis. Hij komt graag in
de kerk, maar vond het wel lastig om ge-
loof en wetenschap te rijmen. “Het zijn nu

twee sporen die parallel lopen. Door de week
ben ik wetenschappelijk bezig. Als ik naar de kerk
ga ben ik gelovig. De kerkdienst ervaar ik als een houvast en rustpunt.”
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Gerda en Amber

We hebben in de Inham afgesproken.

De ruimte was even fris, maar De Inham geeft
een warm en goed gevoel voor beiden.

Het is een gastvrije kerk, waar iedereen
zichzelf kan en mag zijn.

Gerda en haar twee jaar geleden overleden
echtgenoot Arie, zijn al lang verbonden met
de Inham. Zij hebben veel meegemaakt in en
rondom De Inham. Gerda is nog steeds \
betrokken bij verschillende activiteiten en ze helpt zoveel mee als ze kan

Haar kleindochter Amber gaat sinds een jaar regelmatig mee naar de kerk. De
aanleiding was voor haar het overlijden van haar vader. Gerda vroeg of de
naam van Ambers vader ook genoemd mocht worden tijdens de dienst van de
laatste zondag van het kerkelijk jaar in 2023.

Voor Amber is deze dienst de start geweest in haar zoektocht naar het God.
Voorganger Ds. Snaterse stelde aan Amber en haar vriend Robert voor om aan
te schuiven bij Holy Shit. In deze gespreksgroep zitten jongeren van
verschillende kerken uit Amersfoort-Noord. Nu Amber en Robert hierbij
aangesloten zijn, merken zij hoe fijn het is om regelmatig met andere jongvolwassenen in gesprek te
gaan over het geloof. Op deze manier stimuleren zij elkaar en het is een laagdrempelige manier van
ontdekken hoe geloof er voor eenieder uitziet.

Voor de toekomst hopen beiden dat er weer meer gezinnen en jongeren naar de Inham komen.




De Inham en PG Hoogland/Amersfoort-Noord

De Inham vormt samen met Het Brandpunt en De Veenkerk de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-
Noord (PGHAN). De drie wijken samen maken een veelkleurig geheel. Hoe verschillend van karakter ook, samen
weten we ons geroepen om gemeente van Jezus Christus te zijn. Daartoe laten wij ons inspireren door het geloof in
God, door het leven van Jezus en de Bijbelse verhalen.

In De Inham wordt heel veel werk verzet door vrijwilligers, pastores en andere medewerkers.
Dankzij hen kunnen we er zijn voor elkaar, een luisterend oor vinden en meedoen aan tal van
activiteiten voor jong en oud. Met bewondering kijken we naar het vele werk dat wordt verzet,
om met elkaar een echte gemeenschap te vormen.

Op financieel gebied worden de grote bestedingen gecoérdineerd door de PGHAN. Denk daarbij
0.a. aan het onderhoud van de gebouwen en de salarissen van de pastores en andere betaalde
medewerkers.

De Inham blijft echter zelf verantwoordelijk voor een goede financiéle balans, inclusief deze
grote uitgaven. Elk jaar wordt in overleg een realistische begroting voor De Inham opgesteld.
Inkomsten en uitgaven moeten dan in evenwicht zijn, dat is de afgelopen jaren niet altijd gelukt.
Voor 2025 hebben we de investeringen, het onderhoud en de pastoraatskosten weer zonder
problemen kunnen inplannen. Daarbij wel enigszins geholpen door het feit dat Martin, zoals al
bij zijn aanstelling was voorzien, vanaf komend jaar 20% minder gaat werken.

De Inham is een actieve en warme gemeenschap waar we trots op zijn en is uw steun meer dan waard.

Wij vragen u daarom een ruimhartige bijdrage. We realiseren ons dat ook uw uitdagingen groot zijn op financieel
gebied, maar als het enigszins mogelijk is, wilt u de bijdrage dan verhogen? Inflatie en hoge energieprijzen doen
onze kosten flink toenemen. Als iedereen meedoet blijft onze financiéle situatie ook in de toekomst stabiel.

Bouwt u ook mee aan de toekomst van De Inham?
Age Pranger, voorzitter College van Kerkrentmeesters PGHAN

Uw kerkbalans gift is aftrekbaar van de belasting. Het kan ook voordelig zijn om van
uw bijdrage een periodieke gift met een looptijd van 5 jaar of meer te maken.
Kijk voor meer informatie op lopendvuur.net onder: kerkbalans



Begroting De Inham 2025

2233 4500

onderhoud en energie
8500 |/ 14000 5358

verhuur gebouw
astor, pastoraatskosten
14 vrijwillige bidragen 32600 P P

m collecten kerkdiensten/activiteiten

m giften, activiteiten

landelijke PKN organisatie

m solidanteitskas
160000 94792 m salarissen en vergoedingen

saldo consumpties
beheer, administratie, PGHAN

Inkomsten € 203.233 Uitgaven € 184.050

Hierboven ziet u hoe we het komend jaar in De Inham het

geld denken te besteden en op welke manier we dat geld

ontvangen.

U ziet dat we dit jaar waarschijnlijk wat overhouden

en dat is heel goed, want ons mooie historische kerk-

gebouw zal de komende jaren voor aanzienlijke onder- (\
houdskosten gaan zorgen. —_—

Natuurlijk is daar al wat voor gereserveerd, maar door de jaren
heen zijn de prijzen van dit soort werk flink gestegen.




Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt

(André Troost)




