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Geef vandaag voor de toekomst 

     van   Het Brandpunt 
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Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt  
 

Geloven in wat je verbindt – en je laten inspireren door diversiteit en zorg voor de wereld. Dat is waar de  
oecumenische geloofsgemeenschap in Amersfoort-Noord voor staat. Vanuit verschillende geloofsachtergron-
den (vooral katholiek en protestant). Met interesse voor elkaars tradities, symbolen en sacramenten, trekken 
we samen op. Met een open blik naar de samenleving zorgen we ervoor dat onze gelovige inspiratie zichtbaar 
blijft en niet achter de voordeur verdwijnt. 
We gaan ervan uit dat mensen tot elkaar worden gebracht door steeds weer de dialoog te zoeken, samen te 
vieren op zondag en doordeweeks elkaar te ontmoeten bij allerlei activiteiten. 
In Het Brandpunt kan je terecht om even op adem te komen, een praatje of voor een kop koffie of thee. Het 
stiltecentrum in Het Brandpunt is open als een stille en devote plek om een kaars aan te steken. Of om even 
stil te zijn, iemand te gedenken, te bidden, een gebedenboek in te zien. Je kan even tot jezelf komen en je  
vragen, vreugde of verdriet neerleggen bij Jezus, zijn Moeder Maria of direct bij God. Geregeld is er ‘s morgens 
vroeg een ochtendgebed. Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een viering, live of via internet bij te wonen. 

Het Brandpunt staat als oecumenisch kerkelijk centrum open voor allen in onze wijken en daarbuiten die naar 
zingeving en gelovige inspiratie zoeken. We bieden je de ruimte om dat op een jou passende manier te doen. 
Vanuit je eigen geloofstraditie, je eigen zorgen en zekerheden. Met elkaar willen we onze zorg voor elkaar, 
voor de bewoonde wereld en de Schepping delen, niet in het minst als Groene Kerk.  

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt  

Het Brandpunt 
Laan naar Emiclaer 101  
3823 EG Amersfoort  
T 033 - 4554666   
www.hetbrandpunt.net  
Open op maandag tot en met donderdag: 10.00 - 12.00 uur. 
Viering iedere zondag om 10.00 uur. 
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Samen hebben we de afgelopen jaren onze oecumenische grondslag opnieuw vastgelegd. Besloten is 
dat we, als oecumenische geloofsgemeenschap, organisatorisch onder de paraplu van de PG Hoogland/
Amersfoort Noord (PGHAN) blijven vallen. Dat vormt een stevige basis van waaruit we in 2024 de weg naar een 
nieuwe toekomst daadwerkelijk hebben ingeslagen. We hebben in juli ons 30-jarig jubileum uitgebreid gevierd 
in de vaste overtuiging dat binnen de PGHAN de oecumene een duurzame plaats heeft in Amersfoort-Noord. 
We gaan als oecumenische geloofsgemeenschap vol vertrouwen het nieuwe jaar in. 

Binnen Het Brandpunt is de Oecumenische Wijkraad verantwoordelijk voor de kerkelijke organisatie in de  
wijken Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland. Op de website vindt u meer informatie. Via de nieuwsbrief blijft u 
op de hoogte van de vieringen, de activiteiten en wat ons bezighoudt. Door u te abonneren op onze nieuws-
brief kunt u op een eenvoudige manier kennismaken met onze unieke oecumenische geloofsgemeenschap. 
Maar u kunt ook gerust contact opnemen met een van onderstaande personen. Heeft u een vraag op pastoraal 
gebied, neem dan contact op met het pastoraal meldpunt. 

Met hartelijke groet,  

De Oecumenische Wijkraad van Het Brandpunt (OWR) 

Voorzitter: Dominique de Boer  dominique.de.boer@hetbrandpunt.net 
Secretaris: Frank Lether  secretaris@hetbrandpunt.net 
Penningmeester: Albert Paans  penningmeester@hetbrandpunt.net 
Pastor (Prot.): vacant per januari 2025 
Pastor (RK): Josephine van Pampus  06 30 09 91 63 / josephine.van.pampus@hetbrandpunt.net 
Pastoraal meldpunt: Willemien Kamphuis  06 41 74 09 91 

Kerkelijk Bureau PGHAN  
Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland  kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl  

U krijgt deze brochure, omdat u ingeschreven staat bij Het Brandpunt. Als dit niet 
klopt, wilt u dat dan alstublieft doorgeven aan het Kerkelijk Bureau?  

In de begroting van Het Brandpunt is voor 2025 de ambitie opgenomen dat we met z’n allen, 

protestant én katholiek, in totaal minimaal € 168.000 bijdragen via Kerkbalans. De kerkelijke 

bijdragen zijn de financiële kurk waarop we drijven om de belangrijkste kostenpost te dekken: 

de salarissen voor de PKN-dominee en de RK-pastor. De begroting is opgesteld vanuit de  

gedachte dat we een oecumenisch pastoresteam hebben. Er wordt dus niet meer apart geld 

geworven voor de RK-pastor via de Vrienden van het Brandpunt. 
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 Inge 
“Het Brandpunt is een plek waar ik mij thuis en op mijn gemak voel. Dat 
komt ook door de jongerengroep 16+ waar ik deel van uitmaak. Ik vind het 
belangrijk om met het geloof bezig te zijn. Op mijn middelbare school en nu 
in mijn studie komt het er eigenlijk niet van. De belevingswereld van mijn 
studiegenoten is vaak anders. Daarom is de jongerengroep van Het Brand-
punt voor mij belangrijk en de plek waar ik wel over geloofsonderwerpen 
kan praten. Verder spreekt het oecumenisch karakter van Het Brandpunt mij 
aan. Je ontmoet mensen met verschillende geloofsachtergronden. Door het 
open karakter en de open sfeer is Het Brandpunt voor jongeren aantrekke-
lijk. Je telt mee. Daarom voel ik mij thuis bij Het Brandpunt.” 

Ik geloof in de oecumene als intrinsieke opdracht en waarde van alle christelijke kerken. Ik geloof in 
Het Brandpunt. In haar kracht en enthousiasme op nieuwe wegen te gaan en te blijven zoeken 
naar verbindingen. Ik hoop dat uit de tranen om de littekens die de verwonding van het afscheuren 
zal geven, ook iets goeds kan komen.   Josephine 

 Jan 
“Bijna dertig jaar geleden kwamen we te wonen in Amersfoort. Ter voorbereiding op 
een communie leerden wij op een ouderavond Het Brandpunt kennen. De vonk naar 
Het Brandpunt sloeg toen over. Vanaf het begin hebben wij ons thuis gevoeld.  
Hoewel van katholieke huize sprak de oecumene ons aan. De ontmoeting met men-
sen met een andere geloofsachtergrond, de contacten en gesprekken die daar uit 
voortkomen vinden we verrijkend. Wij zijn dan ook blij dat de oecumene nog steeds 
een hechte plaats heeft in Het Brandpunt. Ondanks de roerige periode die Het Brand-

punt heeft gehad met het vertrek van OLVA uit onze gemeen-
schap hebben wij er alle vertrouwen in dat Het Brandpunt zijn 
weg weer weet te vinden. Wij werken daar graag aan mee!”   
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Een plek om thuis te komen 
Kort en bondig verwoorden deze woorden wat we in 
het jubileumweekend op 1 en 2 juni jl. als Brandpunt-
gemeenschap hebben gevierd. We zijn dankbaar en 

blij dat we onder de drie daken van Het Brandpunt al dertig jaar een 
plek vinden om thuis te komen bij God en bij elkaar, midden in de wijk, 
open naar de stad. En we hopen dat we met elan, ondernemingszin en 
aanstekelijk geloof ook de komende jaren zo geloofsgemeenschap in 
de wijk en in dit gebouw mogen zijn. 

Zaterdag was er een feestavond met een heuse pub-quiz. De kerkzaal 
was omgetoverd tot een feestlokaal met tafeltjes en stoelen voor circa 
130 mensen. Tussen de verschillende ronden door waren er ‘voordrachten’ door Brandpunters.  
Met herinneringen, muziek, aansporingen en overpeinzingen. Dat gaf een heel gevarieerd beeld van wat zich 
allemaal afspeelt in Het Brandpunt. 

De zondag kon iedereen beginnen met een heerlijk ontbijt. De kerkzaal was nu een restaurant waar iedereen 
kon aanschuiven. Er waren zoveel gasten dat het beleg snel opraakte. Niet erg; er ontstond een levendige  
ruilhandel in zoetigheden en hartig beleg.  

Daarna werd met hulp van iedereen de kerkzaal weer omgebouwd naar waarvoor deze is bedoeld: een fijne 
plek om samen te vieren.  Met als thema ‘Jij hoort er bij’ maakten we er met de Gospelkidz o.l.v. Esther 
Ocheng-Grünbauer een muzikale en vrolijke viering van. 

De festiviteiten waren daarna nog niet voorbij. Wie jarig is trakteert dus er was cake bij de koffie of thee, een 
springkussen voor de kinderen en een echte ijscokar met heerlijk Italiaans schepijs. Ondertussen scheen het 
zonnetje uitbundig als een hemelse bijdrage aan de feestvreugde. 

Bij de opening in 1994 
Het Brandpunt is gereed 
Drie daken bieden onze geloofsgemeenschap 
naast geborgenheid, een open blik  
naar de samenleving. 

30 jaar Het Brandpunt 

Bij het jubileum in 2024 
Na dertig jaar zijn deze drie daken 
nog steeds een plek om thuis te komen 
in verbondenheid met God 
met elkaar en naar de samenleving toe 

Timo Paans was lid van het organisatie comité. Hij blikt terug. 

“In januari zijn we begonnen met de voorbereiding. Zeker op het laatst was het wel stevig doorpak-

ken. De grootste voldoening haalde ik uit het moment dat ik tijdens de feestavond even niks te 

doen had. De quiz liep goed, de mensen hadden plezier, alles stond klaar, de beamer werkte, de 

sfeer was heel geanimeerd”. Toen dacht ik: “Yes, we hebben het gefixed”.  
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Het Brandpunt en PG Hoogland/Amersfoort-Noord  

Het Brandpunt is onderdeel van de Protestantse Gemeente  Hoogland/Amersfoort-Noord (PGHAN). 
Binnen de PGHAN werkt Het Brandpunt samen met De Inham en de Veenkerk. De drie wijken vormen een veelkleu-
rig geheel. Hoe verschillend van karakter ook, samen weten we ons geroepen om gemeente van Jezus Christus te 
zijn. Daartoe laten wij ons inspireren door het geloof in God, door het leven van Jezus en de Bijbelse verhalen. 
 

Met bewondering kijken we naar het vele werk dat in Het Brandpunt wordt verzet door vrijwilligers, pastores en 
andere medewerkers om met elkaar verbonden te blijven en een echte gemeenschap te vormen. 

 

Op financieel gebied worden de grote bestedingen gecoördineerd door de PGHAN. Denk daarbij 
o.a. aan het onderhoud van het gebouw, energiekosten, salarissen en verzekeringen  
Het Brandpunt blijft echter zelf verantwoordelijk voor een goede financiële balans, inclusief  
deze grote uitgaven. Elk jaar wordt in overleg een realistische begroting voor Het Brandpunt 
opgesteld waarin inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn. Soms moet daarbij de  
conclusie worden getrokken dat er extra bezuinigingen nodig zijn waarbij kerkelijke activiteiten 
in het gedrang kunnen komen. 
 

We hebben afgesproken dat vanaf dit jaar elke wijkgemeente zelf voor voldoende inkomsten 
moet zorgen. Kerkbalans is daarvoor de belangrijkste wervingsactie, uw bijdrage aan de Kerkba-
lans komt volledig ten goede aan Het Brandpunt. 

 

Het Brandpunt is een unieke oecumenische geloofsgemeenschap en is uw steun meer dan waard.  
Wij vragen u daarom een ruimhartige bijdrage. We realiseren ons dat ook uw uitdagingen groot zijn op financieel 
gebied, maar als het enigszins mogelijk is, wilt u de bijdrage dan verhogen? Inflatie en hoge energieprijzen doen 
onze kosten flink toenemen.   
Wij durven dat ook te vragen omdat we weten dat als iedereen mee-
doet, Het Brandpunt een stabiele financiële basis krijgt en we onze 
kerkelijke activiteiten kunnen voortzetten zonder pijnlijke bezuini-
gingen. 

Bouwt u ook mee aan de toekomst van Het Brandpunt? 

Age Pranger, voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 

Uw kerkbalans gift is aftrekbaar van de belasting. Het kan ook voordelig zijn om van 
uw bijdrage een periodieke gift met een looptijd van 5 jaar of meer te maken. 
Kijk voor meer informatie op lopendvuur.net onder: kerkbalans 
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Geef vandaag voor de toekomst van het Brandpunt 
In 2025 zullen we als wijkgemeente binnen de PG Hoogland-Amersfoort Noord, financieel 
zelfstandig moeten functioneren. Inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn. Zoals u ziet 
is de Oecumenische Wijkraad er in geslaagd om voor 2025 een bijna-sluitende begroting op 
te stellen. Het is afhankelijk van de toezeggingen bij de actie Kerkbalans en van andere  
vrijwillige bijdragen of we de formatie van 1,1 fte voor de pastors kunnen handhaven de 
komende jaren. 
We vragen u dus om zo mogelijk uw bijdrage aan Het Brandpunt in 2025 te verhogen.  

Hierboven ziet u hoe we het komend jaar in Het 
Brandpunt ons geld denken te besteden en op 
welke manier we dat geld ontvangen. 
U ziet dat we dit jaar waarschijnlijk een klein  
tekort zullen hebben. 

Inkomsten  € 201.000 Uitgaven € 205.605 

Tekort  € 4606 

Begroting 2025 Het Brandpunt 
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Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt 
 

(André Troost) 


